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Ontmoetingskerk van Zevenhuizen - Moerkapelle
8 maart 2026 -y

EREDIENST
voorganger: Ds. M.A. van Bokhoven uit 's-Hertogenbosch
ouderling van dienst: Corry van Putten bloemengroet: Corry Verkade
organist: Dick van der Poort camerabediening: Kees Bukman
gastvrouw: Marian Vooijs beamerdienst: Martin Smit
lector: Erwin Hoekstra
koffieverzorging: Marian van den Akker en Andries Horst
OM TE DELEN

Over vier weken is het Pasen. Onderweg hier naar toe staan we stil bij het thema: “Kijk door Jezus’
ogen”. Laten we in deze Veertigdagentijd met nieuwe ogen kijken naar mensen om ons heen én naar
mensen ver weg, door voor hen te collecteren.

1¢ collecte: Egypte. Een betere toekomst voor meisjes in achterstandswijken.

Kerk in Actie. Werelddiaconaat
Vandaag is het internationale vrouwendag. Daarom collecteren we voor dit doel. Meisjes in kwetsba-
re wijken in Egypte groeien op in onveilige omstandigheden, zonder toekomstperspectief. Ze kunnen
vaak niet naar school, krijgen te maken met kinderarbeid, huiselijk geweld en vroege huwelijken. Met
het You Are Beautiful project ondersteunt Kerk in Actie meisjes in Cairo en omgeving. Ze krijgen on-
derwijs, medische zorg en bescherming, terwijl hun ouders leren over de rechten en mogelijkheden
van hun dochters. Zo krijgen meisjes de kans om hun zelfvertrouwen te versterken en een betere
toekomst tegemoet te zien. Helpt u mee?
2¢ collecte: voor de kerk
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‘&~ OM MEE TE LEVEN

°’¥De bloemen uit de zondagse eredienst gaan naar gemeenteleden van de Ontmoetingskerk.
f

OM TE BEDANKEN

Lieve mensen,

In de dienst van 22 februari jl. werd afgekondigd dat Hugo en ik de bloemen kregen, omdat ik
een extra dienst op me genomen had en wij altijd maar weer “van zover” komen.

Laat ik nu mijn werk ontzettend graag doen en een extra dienst geen enkel probleem vinden.
En laten wij beiden nu ontzettend graag bij jullie komen en tegen die kilometers dan ook niet

opzien.

Ik had dus iets kunnen zeggen in de trant van “Dat was toch niet nodig geweest!”

Intussen waren wij echt blij met zo’n blijk van waardering. Hugo maakte dus een foto van het
boeket op onze tafel. Helaas zijn wij zulke digibeten dat we er niet in slaagden die op de een

of andere manier bij jullie te krijgen. Neem aan dat het prachtig stond!

Heel veel dank en graag tot ziens,

Hugo Van den Brande en Tineke Veldhuizen.

OM TE KIJKEN EN TE ZIEN

“Jezus verliet Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen”. Hij ont-
moet daar de Samaritaanse vrouw en komt met haar in gesprek. De Geest leidt ons naar verras-
sende plekken en mensen. De grote vaas is gevuld met irissen. De kleinere vaas met water als
verwijzing naar de bron.



Water, levensbron,
de iris, een teken voor de drie-eenheid,
hemelsblauw, goddelijk geel en zuiver wit.
De iris kleurt onze ogen
waardoor we kunnen zien naar de ander.

Dit is de schikking van vorige week.

OM SAMEN TE ZINGEN

Op weg naar Pasen worden er gezamenlijke diensten voorbereid voor Witte Donderdag en
Goede vrijdag op 2 en 3 april.

Het oecumenische gelegenheidskoor zal medewerking verlenen o.l.v. Karel Christiaanse.
Er wordt gerepeteerd in de kerk van de Ver. van Vrijzinnige Protestanten, Dorpsstraat 139,
Zevenhuizen. Data en tijd: vrijdagavond 13, 20 en 27 maart 2026 van 19.00 tot 20.30 uur.
Het zou mooi zijn als we met elkaar weer een koor kunnen vormen!

OM IN STILTE TE HOREN

Op 15 maart zal 's middags weer een Taizéviering worden gehouden, dit keer in de Ring-
vaartkerk, met medewerking van Anthem.

Vanuit de oecumenische broedergemeente van Taizé, waar jaarlijks duizenden jongeren sa-
menkomen om te bidden en te zingen, is de gedachte van Taizé de wereld over gegaan.
Ook veel niet-meer-zo-jongeren voelen zich thuis bij de ingetogen sfeer.

De vieringen van Taizé hebben een eigen sfeer, liturgie en liederen, die wereldwijd veel
mensen aanspreekt. De liederen zijn eenvoudig, in allerlei verschillende talen. Doordat deze
liederen kort zijn en vaak herhaald worden, krijgt dit zingen een meditatief karakter. De spe-
ciale liederen, bijbelteksten, gebeden en vragen om over na te denken in stilte, zijn belang-
rijke elementen in de viering. De ultieme sfeer wordt benadrukt door de kleur oranje en veel
kaarsen. Even uit de hectiek van alledag tot rust komen, in de stilte op zoek naar God.

Het thema van de viering is: ‘Voel jij je gesteund door God?’

Aanvang: 17.00 uur, Ringvaartkerk, Ringvaartlaan 16, 2914 VJ Nieuwerkerk aan den lJssel.

OM TE ZIEN

Op vrijdag 13 maart wordt in de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d |Jssel de film ‘Perfect
days’ vertoond. De inloop met koffie en thee is vanaf 19.30 uur en na aﬂoop is er gelegen-
heid om na te praten. 3
Wat zijn perfecte dagen in het leven? De oude Japanse
Hirayama is een zwijgzame man van middelbare leeftijd die in
Tokio openbare toiletten schoonmaakt. Zijn bestaan is mono-
toon, hij heeft geen vrienden en is vrijwel onzichtbaar voor de
mensen om hem heen. Maar ongelukkig lijkt hij niet te zijn,
vooral omdat hij schoonheid weet te vinden in de kleinste
dingen (zoals zonlicht dat door de bladeren schijnt, waar hij
elke dag een foto van maakt). Een ontroerende en veel gepre-
zen film van de Nederlandse regisseur Wim Wenders die je laat nadenken over Hirayama en
hoe zijn bestaan zich verhoudt tot je eigen leven. Hoofdrolspeler Kéji Yakusho werd in
Cannes bekroond met de prijs voor de beste acteur. De toegang is vrij met een collecte voor
de onkosten.

OM TE SNUFFELEN

In de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d |Jssel is zaterdag 14 maart weer een boekenmarkt van
10.00 tot 13.00 uur. Naast boeken zijn er ook puzzels, cd’s en Ip’s te koop voor een klein prijsje.
Lees duurzaam en schaf een gebruikt boek aan!

OM MEE TE VIEREN
Voor het online meevieren kunt u kijken op:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2146-Gereformeerde-kerk-Zevenhuizen-Moerkapelle.




Om vooruit te kijken

EREDIENST 15 maart 9.30 uur

voorganger: ds. K.W. Broos uit Rotterdam

ouderling van dienst: Nel van Veen bloemengroet: Wilma Hof
organist: Dick van der Poort camerabediening: Jan Groen
gastheer: Cees van Mullem beamerdienst: Gijs Esveldt
lector: Kathleen Termorshuizen

koffieverzorging: Tini Potuijt en Aria Wondergem

Over drie weken is het Pasen. Onderweg hier naar toe staan we stil bij het thema: “Kijk door Jezus’
ogen”. Laten we in deze Veertigdagentijd met nieuwe ogen kijken naar mensen om ons heen én naar
mensen ver weg, door voor hen te collecteren.

1¢ collecte: Moldavié. Kinderen en ouderen worden gezien. Kerk in Actie. Werelddiaconaat

Door de hoge werkeloosheid in Moldavié werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen
blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de
christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze
een warme maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg en
kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche. Steunt u hen?

2¢ collecte: voor de kerk

OM TE CONTACTEN
over pastorale zaken:
afspraken voor bezoek pastor contact met pastoraat en meldpunt bij overlijden:

Harry Ganzeveld 06-36261522 PastoraatGKZM@gmail.com
Ds. Annette Bosma 070-2144240 predikantontmoetingskerk@gmail.com
vertrouwenspersoon

Denise van der Poort  Vertrouwenspersoonontmoetingskerk@ziggo.nl

over de zondagsbrief:  kopijsluiting donderdag 18.00 uur
Hanneke van Rij 0180-631067 mijvanrij@ziggo.nl

OM MEER TE LEZEN

Op onze website: https://ontmoetingskerk-zevenhuizen.protestantsekerk.net kunt u meer
nieuws vinden zoals: komende kerkdiensten, orde van diensten, collecte-opbrengsten, ver-
slagen, jaarrekeningen, beleid, mutaties ledenbestand, fotoalbums en nog veel meer.
Weet u dat er ook een facebookpagina is?
https://www.facebook.com/Ontmoetingskerk-Zevenhuizen-105705201204752

OM TE GENIETEN
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